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Waar gaat het over:

Schildpadden leven vredig in de oceaan.
De familie Hempel leeft tussen hun afval.
Het afval moet weg! 
Ondernemer Dreckweg heeft de oplossing:
Zijn vuilnismeisje Isa verzamelt het afval
en gooit het in zee: in een handomdraai is het weg.
De oceaan en zijn bewoners stikken in het afval.
Maar Isa en Nele, de dochter van de familie Hempel, sluiten vriendschap
Kinderen demonstreren en veranderen de wereld.
De toekomst komt op het toneel en onthult: in 2050 ligt er geen afval meer in de zee.
Mensen hebben plastic vermeden, gerecycled,
hergebruikt, afval verminderd en de zeeën schoongemaakt.
In het heden zijn de kinderen blij en vieren ze feest.
In 2050 zijn de zeeën weer schoon en keert het leven terug.

De musical maakt deel uit van het educatieve werk van "End Plastic Soup", een wereldwijd Rotary-initiatief dat zich ten doel heeft gesteld om tegen 2050 de grote afvalstrikken in de oceanen te verwijderen en mensen aan te zetten tot een verantwoord gebruik van de hulpbronnen van de aarde. Voor de volgende generaties.
Luister naar uw kinderen!

Alle informatie:  
https://drive.google.com/drive/folders/15uZvXQ45h1p8fGW7ovTOC-B4KfGCvi_l?usp=sharing 
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[bookmark: _Toc200715255]Scène 1: De schildpadden en de zee

Kinderen bewegen een blauw zwenkdoek zachtjes op en neer in een golfbeweging en bootsen zo de bewegingen van de zee na.
Geleidelijk aan duiken de schildpadden op.
Kinderen spelen in de zee. De ouders kijken trots naar hun kinderen. 

[bookmark: _Toc200715256]01 De zee
Moeder: Kijk om je heen, kinderen, kijk naar deze wereld, de uitgestrektheid, de diepte, de stilte hier in onze wereld. 
[bookmark: _Toc200715257]
02 Weidsheid, diepte, stilte 
Moeder: Op en neer, de golven tillen ons op in de zee. Laten ons dan zakken, zwevend heen en weer.

[bookmark: _Toc200715258]03 Groot worden
Schildpaddenkinderen duiken een voor een op. Gesproken. Schildpaddenkind. 1: Wij schildpadden komen uit het ei en trekken naar de zee.  Sch. 2: Wij zijn één met elkaar, met het leven in de oceaan.
﻿Sch. 3: Wij zijn deze oceaan, ongescheiden, één leven. Geniet van het leven, het is zo goed voor ons, Allemaal: het is echt zo goed voor ons.

﻿Kinderen (1e stem) We worden groot, we worden ouder, we worden groot en ouder, we worden ouders en grootouders. Uit het ei komen, eindelijk uit het ei komen, uit het ei komen, eindelijk breekt het in tweeën. Graven, wroeten, jezelf uitgraven, snel uit het ei! 
We worden groot, we worden ouder, we worden groot en ouder, we worden ouders en grootouders. Sch. 2: Uitkomen, eindelijk uit het ei, uitkomen, eindelijk breekt het in tweeën. Graven, delven, jezelf uitgraven, snel uit het ei! We worden groot, we worden ouder, we worden groot en ouder, we worden ouders en grootouders. 
Een slimmerik (gesproken): Precies. Zelfs grootouders!
Sch. 1: Blijf graven, steeds verder, kom uit het ei.
Sch. 2: Steeds verder, Sch. 3: steeds verder. 
Ouders (1e stem): Zweven, leven, zweven, leven, zweven, leven, zweven, leven. Met de golven naar beneden, met de golven naar boven, met de golven naar beneden, met de golven. Met de golven. We worden groot, we worden ouder, we worden groot en ouder, we worden ouders en grootouders. We worden groot, we gaan zweven, leven.  
Kinderen (2e stem): Zwevend met de schildpadden de zee in leven. Met de schildpadden de zee in zwevend leven. Met de golven naar beneden, met de golven naar boven, met de golven naar beneden, met de golven, met de golven. W worden we groot, worden we ouder, worden we groot en ouder, worden we ouders en grootouders. Worden we groot, gaan we zweven, leven.

[bookmark: _Toc200715259]04 Ach, moeder droomt weer eens
﻿Kinderen: Ach, moeder droomt weer, dat is onze kans. We spelen verstoppertje en laten onze ouders schrikken, laten we onzin uithalen en de wijde, grote wereld ontdekken, verstoppertje spelen en onze ouders laten schrikken, 
en we zijn iets van plan, we heten tenslotte zo, we zwemmen op onze rug, op onze buik en hoe dan ook. We spelen verstoppertje en laten onze ouders schrikken, laten we gek doen en de wijde, grote wereld ontdekken, verdwijnen en ons verstoppen en onze ouders laten schrikken,
en we zijn iets van plan ... later, veel later, komen we weer tevoorschijn.
Moeder: Kinderen, waar zijn jullie? Denk aan de haaien, die zijn vandaag bijzonder hongerig. 
Denk aan de meeuwen, die zijn vandaag bijzonder vervelend. Denk aan jullie pantsers, die zijn nog niet zo sterk. Alle kinderen (gesproken): Ja, mama! Later, veel later, komen we weer tevoorschijn. 

Kinderen duiken allemaal onder.

De ouders staan bezorgd alleen: kinderen, waar zijn jullie? Denk aan de haaien, die zijn vandaag bijzonder hongerig. En aan de meeuwen ...

Vader en moeder gaan weg.

Verbouwingswerkzaamheden op de achtergrond – het decor van de oceaan verandert in het decor van de woning van Hempel. Lichten uit. 

Meeuwen uit het off: 

We hebben zoooo'n honger! Is er hier dan helemaal niets te eten?
Honger, we hebben honger! 

[bookmark: _Toc200715260]05 Pak aan, snavel!

Twee kleine schildpadden zonder schild kijken angstig om zich heen. Een vraatzuchtige meeuw gluurt achter het gordijn vandaan.

Vraatzuchtige meeuw: Hé, hé! 
Meeuwencousins 1 en 2: Snap, snavel!
Vraatzuchtige meeuw: Hier is iets te zien! 
Meeuwencousin 1 en 2: Snap, snavel!
Vraatzuchtige meeuw: Hé, hé! 
Meeuwencousins 1 en 2: Pak aan, snavel!
Vraatzuchtige meeuw: Ik kan het niet weerstaan! Een lekker ontbijtje! Geen pantser, geen graten! Ik moet dat hapje eens bekijken! 
Ga je gang, ga je gang! 
Meeuwencousins 1 en 2: Pak aan, snavel!
Vraatzuchtige meeuw: Vooruit, vooruit! 
Meeuwencousin 1 en 2: Pak aan, snavel!
Vraatzuchtige meeuw: Ik heb al trek! Kom maar op, kom maar op! 
Meeuwencousins 1 en 2: Pak aan, snavel!
Vraatzuchtige meeuw: Ja, mijn favoriet zijn kleine, tere padden die nog voor mij blozen, bek open, ik neem jullie nu mee! 

Meeuwencousin 1 en 2: Snavel, pak, snavel, pak, pak! 
Vraatzuchtige meeuw: Snavel, hap, snavel, hap, hap! 
Meeuwencousins 1 en 2: Snavel open, snavel open! 
Snavel, snavel open! Snavel open, 
snavel, snap, snap! 

Vraatzuchtige meeuw: Vooruit, vooruit! 
Meeuwencousins 1 en 2: Snap, snavel!
Vraatzuchtige meeuw: Bijt nu eindelijk toe. 
Meeuwencousins 1 en 2: Snap, snavel!
Vraatzuchtige meeuw: Ik eerst of jij? We pakken de padden, die laten we niet meer ontsnappen. Deze hap laat ik me niet ontgaan.

Er verschijnt een vriendelijke zeehond.

Zeehond: 
Er is hier niets te zien!
Blijf hier alsjeblieft niet staan! 
Luister, ik ben veel sterker dan jullie drieën! 
Laat die padden nu vrij! 

De kleine padden halen opgelucht adem. De meeuwen trekken zich teleurgesteld terug.

Pad 1 (gesproken): Oei, dat was op het nippertje! Misschien moet ik toch maar beter naar mama luisteren! Wat denk jij?
Pad 2  (gesproken): Je hebt gelijk. Dat vind ik ook.


De vriendelijke zeehond slaat zijn flippers om het kleintje heen, verbergt haar liefdevol en zwemt glimlachend en knipogend met haar weg.

De meeuwen krijsen verontwaardigd (maken er een groot drama van):

Meeuwencousins: Honger, honger, we hebben honger!

Vraatzuchtige meeuw: Waar is ze gebleven, het kleintje?
Weg is ze, de tedere, zachte, fijne.

Allemaal: Aaaah – Gekrijs!
Snap, snap, snavel,
Eeuwig lege snavel.

De meeuwen vertrekken, het licht gaat aan en het appartement van de Hempels met al hun afval wordt zichtbaar.

De meeuwen kijken nieuwsgierig in de woonkamer van de familie Hempel en azen op het afval, maar worden door de moeder verjaagd: weg, weg. De meeuwen vertrekken.
[bookmark: _Toc200715261]Scène 2: Familie Hempel

Woonkamer met bank, tafel, fauteuil en stoel – alles van plastic – overal plastic afval. Verbouwing, de 'zee' wordt teruggetrokken – daaronder het meubilair van de familie Hempel – en overal plastic afval.
In het begin spotlight op Nele.
Dan licht voor de hele woonkamer. Vader, moeder en zoon Ottokar komen luidruchtig binnen.
Dochter Nele zit op haar kleine krukje een boek te lezen. Vader Hermann en zoon Ottokar liggen languit op de bank. Moeder Maria loopt rond, in gedachten verzonken, en maakt schoon.

Vader:
Hé, Otto, lieve Otto:
haal eens een frisse,
ijskoude, suikerzoete Coca-Cola voor me halen!
Deze fles is alweer leeg.

Ottokar (apent zijn vader na):
Otto, lieve Otto! Vader, lieve vader - ga ze zelf maar halen! 

Vader:
Ach Otto, ach Otto, hoe spreek je tegen je vader?
Sta nu snel op en gehoorzaam!

(Tegen Nele):
Nele, wat doe je, stille, kleine Nele?
Ach jee, dit al te slimme meisje zit daar maar
Zit zoals altijd stil en leest.
Terwijl ze weet:
lezen verwart de gedachten,
lezen maakt dom!
Leg dat boek meteen weg,
haal voor je dorstige, uitgeputte vader
een frisse, ijskoude, suikerzoete Coca-Cola halen!

Moeder:
Rustig, rustig! Ik voel iets opkomen.
Nu, daar, ik merk het heel duidelijk:
Daar komt hij: een gedachte.

Vader:
O god, een gedachte. Niet weer een gedachte.
Dat wordt erg, heel erg. Luister niet!

Ottokar:
Oh nee, een gedachte. Maar wat denk je dan?

Moeder:
Ah, het is meer dan een gedachte.
Nu weet ik het zeker:
Het is een observatie, een waarneming.

Vader en Ottokar:
Wat nu dan?

Moeder:
De vuilnisbak is vol!

Vader:
Vuilnisbak, welke vuilnisbak?

Ottokar:
Er is geen vuilnisbak. Ik zie geen vuilnisbak!

Moeder:
Er ligt hier zoveel afval,
zoveel, overal, rondom ons,
dat we ze niet meer kunnen zien.

Vader:
Hoe weet je dan dat hij vol is?
Vooral, moeder:
Wat is het probleem? Ik zie geen probleem.

Moeder:
Stil! Er komt nog iets in me op. Ik voel het duidelijk, heel duidelijk.

Vader en Ottokar:
Oh nee!

Moeder:
Een beoordeling en een beslissing.

Ottokar:
Dat zijn weer twee dingen,
is één beoordeling niet genoeg?
Wat wil je nu weer?

Moeder:
Ten eerste: er is te veel afval en dat moet ten tweede weg!

Nele:
Te veel afval? Dat moet weg, maar waarheen?

Vader:
Wees stil, Nele! 
Domme vraag.
Het geldt:
Als moeder zegt dat het te veel afval is, dan is het te veel afval.
Als moeder zegt dat het weg moet, dan moet het weg.

Ik bel de afvalverwerker Dreckweg,
Heinrich Dreckweg, die ken ik goed
en ook zijn vuilnismeisje, Isa.

Ze komen, nemen al het afval mee en klaar!
Weg met plastic. Zij regelen het wel.

Hé, Otto, beste Otto:

haal eens een frisse, ijskoude, suikerzoete Coca-Cola voor me!
Ik heb dorst van al dat denken en praten.
[bookmark: _Toc200715262]Scène 3: Terugtrekken - Vuil weg

De deurbel gaat en Heinrich en Isa komen de woonkamer van de Hempels binnen. Licht op Heinrich en Isa, later licht op het hele podium.

[bookmark: _Toc200715263]06 Weg met het vuil!
﻿Heinrich (vrij in zijn toespraak, luid en opdringerig, gerapt): Hallo, beste mensen, een prachtige dag. Wat hebben jullie het hier mooi, een fijne woning. Mag ik me even voorstellen: ik ben Heinrich van en dit is mijn vuilnismeisje Isa.  Ons bedrijf heet Ruckzug-Dreck-Weg. Hoe kunnen we jullie helpen?
﻿Vader (gesproken): Fijn dat jullie er zijn. Het vuil moet weg. Het is erg dringend, zodat we allemaal weer rust hebben. ﻿
Heinrich (gesproken): Geen probleem. Dat is zo gepiept, en dan is het afval gewoon weg.
﻿Wegtrekken, vuil weg, in een mum van tijd is het vuil weg! Hallo, mijn vrienden, een prachtige dag. Wij doen het werk dat niemand van jullie graag doet.  Dat is ons bedrijf, onze naam zegt het al. We voeren twintig ton of honderd gram af. We voeren plastic afval af, jullie zien het snel niet meer, geen zorgen, we maken alle tonnen leeg! Weg met het vuil, in een handomdraai is het vuil weg! Geef me gewoon het geld en leun achterover!

Heinrich:
Isa, doe het afval in onze zakken, binnen een uur is alles uit het huis verdwenen.

Isa doet het afval in de zakken. 

Heinrich:
De afvalverwerking is, je weet wel: niet goedkoop.
Geef me geld, veel geld! Mooi, schoon geld.

Vader Hempel geeft hem geld. Moeder Hempel geeft hem meer geld.

Heinrich:
Oké, voor vandaag is het genoeg. Afval weg,
moeder gelukkig, tot de volgende keer.

Nele: Waar brengen jullie het afval naartoe?

Heinrich:
Dat gaat niemand iets aan,
we nemen het afval mee en gooien het weg.
Dan is het weg. Jullie zien het niet meer.
Nu kunnen jullie weer jullie vuilnisbak zien,
weer boodschappen doen, weer bergen afval verzamelen.
Dan komen we weer, steeds weer,
en halen jullie vuilnis weg, keer op keer.

Vader:
Goed zo, en stel geen domme vragen, Nele!
Heinrich, zoals jij voorstelt, zo zal het zijn,
jij hebt het geld, jij verdient het geld,
als we geen afval zien, is er geen afval.

Nele: Waar brengen jullie het afval naartoe?

Verbouwing – het appartement verdwijnt, het doek wordt weer een oceaan.

[bookmark: _Toc200715264]07 Stop! – instrumentaal
[bookmark: _Toc200715265]Scène 4 – Afvalverwerking

Heinrich en Isa staan op het strand. Ze hebben de zakken met het afval van de Hempels bij zich.
Nele bekijkt de scène stiekem.
Heinrich en Isa beginnen het afval in zee te gooien. 

Heinrich (tegen het publiek):
Het is een enorme, gigantische business:
we halen het afval op, laten ons daar goed voor betalen,
en dan, let op: dit is het gekste,
gooien we al het afval, zack: in zee.
Dat kost niets.

[bookmark: _Toc200715266]07 instrumentaal (kort)

Dat is een enorme, gigantische zaak,
want de zee, de grote zee, zwijgt.

Choreografie tijdens het lied 07 Stop: Isa gooit het afval in de zee. Nieuwsgierig komen de kleine schildpadden aanvankelijk naar het afval toe en spelen ermee, gooien flessen naar elkaar, lachen, maar de ouders roepen ze streng terug. Steeds meer afval belandt in de zee, het thuis van de schildpadden, totdat alle vuilniszakken leeg zijn en de zee zo vol is dat de dieren geen plaats meer hebben. 

Nele:
Wat doen jullie hier?
Dit is toch het thuis van de schildpadden.
Jullie kunnen toch niet zomaar afval in de zee gooien.
Weten jullie dan niet hoeveel afval er al in de zee drijft?
Er drijft daar afval op een oppervlakte zo groot als Europa,
vergiftigt alles, verteert niet voor duizend jaar,
duikt op en verdwijnt weer met de stromingen.

Nele zingt en beetje bij beetje valt het koor in

[bookmark: _Toc200715267]08 Stop, nu meteen!
﻿Groep 1: Stop, nu meteen, de zee sterft! Stop, nu meteen, de zee sterft! 
Stop, nu meteen, stop, nu meteen! 
Stop, nu meteen, stop, nu meteen! 
Stop, nu meteen, de zee sterft! Stop, nu meteen, de zee sterft! 
Stop! Stop, nu meteen, stop, nu meteen! 
Stop, nu meteen, stop, nu meteen! 
Stop, nu meteen, stop, nu meteen! 
Stop, nu meteen, de zee sterft! Stop, nu meteen, de zee sterft! Stop!

Groep 2: Stop! 
Stop! Stop onmiddellijk, de zee sterft! Stop onmiddellijk, de zee sterft! 
Stop! Stop, nu meteen, stop, nu meteen! 
Stop, nu meteen, stop, nu meteen! 
Stop, nu meteen, stop, nu meteen! 
Stop, nu meteen, de zee sterft! Stop, nu meteen, de zee sterft! Stop!

Isa wordt bedachtzaam, pauzeert steeds vaker. Heinrich neemt het legen van het afval in de zee over, haalt zijn schouders op en gooit boos nog een plastic fles in de zee.

Heinrich:
Laten we gaan.
Dat meisje is gek.

Het koor trekt zich terug.
[bookmark: _Toc200715268]Scène 5: Nele en Isa

De zee ligt stil, vol afval.

Isa en Nele staan elk apart op het podium (strand) en lopen langzaam naar elkaar toe.

Zonder iets te zeggen schudt Nele wat vuil van Isa af, veegt haar gezicht schoon en begint haar haar te borstelen.

[bookmark: _Toc200715269]09 Vuil-weg-meisje
﻿Nele: Wie ben je, meisje? Waarom help je daarbij? Waarom gooi je het afval in de zee? 
Isa: Ik ben het vuilnismeisje, ik ben het vuilnismeisje. Ik ben het vuilnismeisje, afval is mijn leven. Ik ben het vuilnismeisje, ik ben het vuilnismeisje, ik ben het vuilnismeisje. Zonder afval zou ik verloren zijn. Zonder afval zou ik sterven. Heinrich is rijk. Ik heb niets anders dan afval. (gesproken): Ik moet hem helpen, elke dag. Afval ophalen, afval wegbrengen, afval in zee dumpen. Afval ophalen, afval wegbrengen, afval in zee dumpen. gesproken: Ik heb niemand, alleen Heinrich. Heinrich is goed voor mij. Niet altijd, maar dat is normaal, tenslotte: ik leef, overleef, ik leef, overleef. Ik ben het vuilnismeisje.
Nele: Zij is het vuilnismeisje. 
Isa: Ik ben het vuilnismeisje. Vuilnis is mijn leven. 
Nele: Zij is het vuilnismeisje, zij is het vuilnismeisje. 
Isa: Ik ben het vuilnismeisje. Zonder vuilnis zou ik verloren zijn. Zonder vuilnis zou ik verloren zijn. 

Nele:
Isa, lieve Isa, kom naar me toe,
kom dichterbij, kom gerust dichterbij.
Als je wilt, heb je een vriendin gevonden,
namelijk mij, Nele.
Ik voel je mooie, je droevige hart,
je bent veel meer dan een vuilnismeisje.

Isa:
Een vriendin?
Ik heb nog nooit een vriendin gehad.
Ik ben lelijk,
ik stink naar afval,
ik ben niets anders dan afval.

Nele: 
Lieve Isa, blijf bij me:
Je hebt een vriendin gevonden,
mij, je Nele.

Isa en Nele omhelzen elkaar.

[bookmark: _Toc200715270]10 Ik heb je gemist (Isa's lied)
Je ontbrak, ik was een vis zonder water, het was alsof er geen zout meer in de zee zat. Ik voelde me als een zalm zonder kieuwen, als een eenzaam eiland, helemaal leeg. Maar sinds ik jou als vriendin heb gevonden, ben ik zo gelukkig, we willen nu alles doen voor de zee, zodat de zee op een dag weer gezond wordt, zodat de dieren in de zee niet meer lijden, zodat niets meer lijdt, zodat niets meer ontbreekt, zodat niets meer lijdt.
[bookmark: _Toc200715271]Scène 6: De demonstratie

Een grote, kleurrijke kinderprotestmars komt van alle kanten het podium op. Kinderen uit verschillende landen van de wereld, met fantasierijke posters en vlaggen.
De stoet komt het podium op en omringt Nele en Isa. Ze hebben plastic flessen in hun handen.

[bookmark: _Toc200715272]11 Weg met plastic
Weg met plastic en weg met afval! Laat de zee blijven leven! Weg met plastic en weg met afval! Laat de zee met rust! Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, weg met plastic en weg met afval! Laat de zee blijven leven! Weg met plastic en weg met afval! Laat de zee met rust! Oh, oh. Oh,  
Gesproken: Het kan ook zonder plastic en verpakkingen. We bedenken iets tegen het afval in de zeeën. In 2050 moet de zee weer schoon zijn!
Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Weg met plastic en weg met afval! Laat de zee blijven leven! Weg met plastic en weg met afval! Laat de zee toch met rust! Oh, oh. Oh.  
[bookmark: _Toc200715273]Scène 7: De toekomst

Gezamenlijk moonwalk-optreden van de drie toekomsten. Met futuristische geluiden.

[bookmark: _Toc200715274]11 a Optreden toekomst

Toekomst 1:
Hallo, hallo, lieve mensen!
Ja, ik geloof het niet,
wij geloven het niet:
Wat zijn jullie allemaal jong!

Alle toekomsten: Hallo, hallo: wij zijn het, jullie toekomst.

Toekomst 2 (fluistert): Het is 25 jaar later.

Toekomst 3:
Onze naam is tweeduizendvijftig.

Jullie geloven niet wat er in de tussentijd allemaal is gebeurd.
Waanzinnig, ongelooflijk, maar waar.
Wij weten het precies.

Alle toekomsten: omdat wij de toekomst zijn.

[bookmark: _Toc200715275]12 Plastic in de zee
Nu mogen we het verklappen, iedereen heeft het begrepen. We hebben lang moeten wachten, maar wij kinderen hebben het voor elkaar gekregen. 
Het plastic uit de zee, al het giftige afval zal zich niet meer verspreiden, omdat niemand dat wil. 
Het is al bijna verdwenen, op dit restje na dat ik hier nog gevonden heb, we gaan straks een feestje vieren. 
Het plastic uit de zee, al het giftige afval zal zich niet meer verspreiden, want niemand wil dat.
Er is geen plastic meer in de zee. Plastic in de zee: dat is voorbij!

De drie toekomsten gaan druk heen en weer.

Toekomst 1:
Helaas mogen we jullie niet alles vertellen.
We moeten het kort houden,
terwijl er zoveel te vertellen valt.
We zeggen jullie! Ongelooflijk, maar waar!

Toekomst 2:
Jullie kinderen zijn al lang volwassen,
hebben een baan, een gezin, eigen kinderen.
Jullie zijn zo geweldig,
hebben zo veel bijgedragen
aan een betere toekomst.

Alle toekomsten: gewoon wij.

Toekomst 3:
We zijn trots op jullie. Het is gelukt!
Het plastic afval in de zee is weg, de plasticsoep is verdwenen.
Jullie hebben het voor elkaar gekregen, jullie hebben de volwassenen overtuigd.

Alle drie:
De zeeën zijn weer schoon en in alle ernst,
wij weten dat, want wij zijn de toekomst,
de dieren zijn teruggekomen, 
zijn hersteld en betoveren de zee.

Toekomst 3: We zijn klaar, we hebben alles verteld.

Toekomst 2: Ongelooflijk hoe jong ze er allemaal nog uitzien!

Alle toekomsten: Tot ziens! 

[bookmark: _Toc200715276]13 Tot ziens!

De galactofoon  gaat over. Toekomst 2: Excuseer ons, we moeten even naar de galactofoon. Toekomst 1: "Tweeduizendvijftig hier, wat kan ik voor u doen? Oké, dat regelen we, geen enkel probleem, alles loopt op rolletjes, daar bestaat geen twijfel over! Toekomst 1 (gesproken): Nou, dat was toch duidelijk!
Beiden: Je gelooft echt niet hoe jong ze er hier vandaag uitzien. Niemand gelooft me als ik het vertel. Toekomst 1: "Ja, ja, we krijgen het wel voor elkaar, en we zullen ons haasten. Beiden: We moeten ophangen, tot ziens!"
De galactofoon gaat over. Toekomst 1 (gesproken): Wie belt er nu weer?
Toekomst 2: Sorry, we moeten even naar de galactofoon. 
Toekomst 1: "Tweeduizendvijftig hier, wat kan ik voor u doen? Ja, ja, dat regelen we wel, nee, nee, er is geen probleem, iedereen weet precies waarom wie wat wanneer doet. Toekomst 2: (gesproken): Mijn god, wat is die irritant.
Beiden: Natuurlijk zien de mensen er nog steeds erg jong uit. Ze zijn niet ouder geworden, nee, ze maken het nog steeds goed. 
Toekomst 1: De baas wil iets van me, ik moet nu helaas snel weg. 
Beiden: We moeten ophangen, tot ziens! 
Toekomst 3 (gesproken): Tot straks!


De ondernemer Heinrich van Dreckweg lijkt zichtbaar ouder geworden. 

Heinrich:
Weten jullie eigenlijk wie heeft geholpen om de zeeën te redden? (Hij wijst naar zichzelf.) Toen mijn vrouw weer eens een idee had, kreeg ik er ook een: een idee, een observatie, een waarneming, een beslissing  en - een uitvinding. De gigantische, unieke, sensationele, fenomenale Heinrich-Dreckweg-plasticvernietiger. 

[bookmark: _Toc200715277]13 a Muziek: Rhythmus Song 06 (alleen drums) 

Heinrich laat zijn uitvinding in actie zien. Met deze uitvinding hebben we geholpen om de zeeën te redden. Dat verbaast jullie, nietwaar?  Ik zeg alleen: miljoenen, miljoenen.  
En nu: terug naar het heden! (Hij gaat lachend weg.)
[bookmark: _Toc200715278]Scène 8: Heden en einde

[bookmark: _Toc200715279]14 Stem uit het off als voice-over bij nummer 14 "Zweven, leven"

Water is helder, overal dichtbij
Water is gewoonweg geweldig!
We houden van het natte element,
het is zo leuk!

In het meer is het stil bij maanlicht,
in de storm op de oceaan raast het luidruchtig.

Het druppelt en sist, het ruist,
het ruist, het stroomt, het krult

Soms vredig, soms met vernietigende kracht,
Wat ruimte en ondergang creëert voor het leven.

Water is de koele frisheid in het meer,
water is wit in de winterse sneeuw,
Water is de regen die druppelt,
aangenaam tegen onze ramen tikt.
Water is warm in de badkuip,
water reinigt, als ijs is het glad.

Met water hebben jullie ons gedoopt, het is heilig,
water stort zich als een waterval in de vallei, donderend, haastig.
Uit water komen tranen, die we voelen,
Onze ouders zien ons, troosten ons, voelen ons.

Jullie bijtende afval drijft in het water.
Kijk maar: het wordt steeds erger:
tonnen worden in zee gedumpt,
Een vernietigde toekomst, die ons is geleend.
Water wordt een troebel dodelijk gif,
Onze oceanen zijn totaal vervuild.
De planten en dieren sterven,
Willen jullie ons dat echt nalaten?

Water is nat, water is leuk!
Water is helder, water is geweldig!
Gillend springen we erin.
Dat vinden we geweldig, helemaal top.
Onze lichamen, die zwemmen,
glijden als  glibberige vissen
door de heldere, frisse frisheid.
Jullie plastic brengt dood,
Vreselijke, kwellende nood.

Met het water begon al het leven,
Je vindt het in elke cel, elk orgaan,
Zonder water kan er geen leven
ontstaan op onze prachtige aarde.

Drie tegenwoordigheden treden naar voren:

Heden (samen): Hallo, hallo, mensen. Wij zijn het, jullie heden. 

Heden 1: Hallo, hallo, onze naam is tweeduizend vijfentwintig.

Heden 2:
Wat fijn om weer bij jullie te zijn!
We helpen nu mee om ons plan tot een goed einde te brengen!

Heden 3:
Mensen, mensen: jullie moeten naar jullie kinderen luisteren, anders komt het niet goed.

[bookmark: _Toc200715280]15 Luister naar me
﻿Luister naar mij: het is ernstig, we moeten uit deze rotzooi komen. Luister naar mij: verbeter het en gooi het niet weg! Luister naar mij: het is ernstig, houd eindelijk rekening met de zee. Koop niet zoveel rommel en maak niet zoveel vuil! Bescherm het land, bescherm het water, of het nu een rivier of een zee is. Luister naar mij: jullie kinderen zijn verontwaardigd. Luister naar mij: alle padden, alle vissen diep in de zee, komen tot leven als niemand hun leefomgeving verstoort.
Luister naar me: wat jullie weggeven, kan iemand anders nog blij maken en wordt niet meteen in zee gegooid. Luister naar iedereen die jullie wil beschermen, zodat het kan doorgaan. In ieder geval hoort al dat afval niet meer in zee thuis.

Heden Allemaal:
Luister naar jullie kinderen.
De toekomst is bij hen in goede handen!

Dans - choreografie: In het begin nog een chaotische verzameling plastic afval in de oceaan, de kinderen verzamelen het plastic afval, wat overblijft is een schone zee met zijn bewoners.

Iedereen: En nu, beste mensen: doe je best totdat het afval uit de zee verdwenen is!
Iedereen zwaait en neemt afscheid.

[bookmark: _Toc200715281]16 Dans tot je weer vooraan bent
﻿Kom, sta eens op, neem ook je vrienden mee, dans tot je niet meer kunt.  Dans tot de wereld zonder weerstand helemaal nieuw voor je draait.  Dans, draai in een cirkel tot je weer vooraan bent, dans, dan twee stappen naar rechts. Klap, draai in een cirkel tot je weer vooraan bent. Dans, dan twee stappen naar links. 
Wat jullie vandaag aanpakken, wat jullie morgen doen, dat zal dan goed aflopen. 
Kom, doe mee, neem ook je vrienden mee, dans tot je niet meer kunt.  Dans tot de wereld zonder weerstand helemaal nieuw voor je draait.  Dans, draai in een cirkel tot je weer vooraan bent, dans, dan twee stappen naar rechts. Klap, draai in een cirkel tot je weer vooraan bent. Dans, dan twee stappen naar links. 
Wat je vandaag aanpakt, wat je morgen doet, dat zal dan goed aflopen. 
Dans, draai in een cirkel tot je weer vooraan bent, dans, dan twee stappen naar rechts.  Klap, draai in een cirkel tot je weer vooraan bent. Dans, dan twee stappen naar links.  Dans, draai in een cirkel tot je weer vooraan bent, dans, dan twee stappen naar rechts.  Klap, draai in een cirkel tot je weer vooraan bent. Dans, dan twee stappen naar links.  

[bookmark: _Toc200715282]Applausmuziek Schnapp, Schnapp, Schnabel (instrumentaal zie hierboven 05) 
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